OUDHEIDKUNDIGE EN HISTORISCHE VERENIGING ‘OUD BARNEVELD’

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging Oud Barneveld

Het bestuur van de Vereniging Oud Barneveld nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 10 april 2025. De vergadering wordt gehouden in
Museum Nairac, Brouwerstraat 1 te Barneveld.

We beginnen om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en bent u welkom.

Voor de pauze werken we de agenda voor de huishoudelijke vergadering af.

Na de pauze zal de heer E.H. de Graaf te Putten een lezing houden over de bevrijding van
Noord-West Nederland incl. de regio Putten en Barneveld. We hebben voor dit thema
gekozen in verband met 80 jaar bevrijding. Zie de inleiding hieronder.

Agenda huishoudelijke vergadering:

1.

Het goedkeuren van de notulen van de ledenvergadering, gehouden op 7 februari
2024. Deze zijn te vinden op de website van de vereniging www.oudbarneveld.nl
Jaarverslag 2024 van het bestuur. Dit verslag wordt begin maart 2025 op de website
geplaatst.

Financieel verslag van de penningmeester, te raadplegen tijdens de vergadering.
N.B. U kunt dit verslag ook vooraf opvragen bij de penningmeester, via email:
penningmeester@oudbarneveld.nl

Verslag van de kascontrolecommissie.

Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.

Op de ledenvergadering van 3 mei 2023 is mevrouw Luiten- Van Gulik benoemd als
nieuw lid. Het andere lid van de kascontrolecommissie is de heer Oevering. Mw.
Luiten is dit jaar aftredend. In haar plaats moet een nieuw lid benoemd worden.

Straatnamencommissie.

Namens onze vereniging is een verzoek aan deze commissie gericht om een straat te
vernoemen, bij voorkeur in Garderen, naar de heer Gerard Van Leijenhorst. Hij heeft
diverse werkzaamheden verricht in de politiek en samenleving. De belangrijkste
functie was Staatssecretaris van Onderwijs.

Bestuursverkiezing.



Annelies Leusink is, zoals bekend, toegetreden tot ons bestuur. Als bestuur zijn we erg
blij met haar inbreng. Formeel moet de ledenvergadering akkoord gaan met haar
benoeming.
Aftredend en herkiesbaar zijn onze secretaris Geke Tijssen en Krijn Korving. We
vragen u om akkoord te gaan met hun herverkiezing.

8. Mededelingen.

9. Rondvraag.

PAUZE

Referaat de heer De Graaf over de Bevrijding van de Noordwest-Veluwe

Lang gewacht en toch gekregen...de bevrijding!

Na vijf lange jaren van bezetting door de nazi’'s werd de West-Veluwe op 18 april 1945
bevrijd door Canadese troepen. Precies een week eerder waren de Canadezen de lJssel
overgestoken. Dat luidde het begin in van "Operation Dutch Cleanser’, het zuiveren van de
Veluwe van Duitse soldaten. De Canadezen wilden de Duitsers op de Veluwe insluiten om
hen zo de aftocht naar de haven van Harderwijk te beletten, zodat ze niet per boot over het
lJsselmeer naar Amsterdam konden ontsnappen.

De Canadezen van het Westminster Regiment, de Lord Strathcona’s Horse en de 8th New
Brunswick Husars slaagden erin na zware gevechten bij Otterlo, Voorthuizen en Putten dit
daadwerkelijk te realiseren. Barneveld zelf bleef grotendeels buiten schot. Wel werd de
aftocht afgesneden van de Duitsers via de weg van Apeldoorn naar Amersfoort en
vervolgens naar Amsterdam. Een belangrijk verkeersknooppunt bij Terschuur, dat nu het Ei
heet, viel in handen van de Canadezen. Vandaaruit werd een paar dagen lang met zware
artillerie Nijkerk en met name het havengebied bestookt.

Vooral bij Voorthuizen en later in Putten boden de Duitse troepen grote tegenstand aan de
oprukkende Canadese troepen. Er vielen vele doden en gewonden. Bij Nulde wisten ze door
te stoten tot het lJsselmeer en zo de vluchtroute van de Duitsers naar de haven van
Harderwijk af te snijden. Majoor Hoskin van de Westminsters trok zijn schoen uit en doopte
zijn grote teen in het water van het lJsselmeer en zei: ‘Not because | needed it, but just for
the record.” Vervolgens trokken de Canadezen op naar Ermelo en later naar Harderwijk, dat
door resoluut optreden van verzetsmensen gered werd voor een zware beschieting van de
oude binnenstad en de haven.

De inwoners van Barneveld, Voorthuizen, Putten, Ermelo en Harderwijk waren dolblij en
juichten de bevrijders toe. De tanks werden beklommen en onze bevrijders werden omarmd
en gekust door de vrouwen. Er werd uitbundig feest gevierd, zelfs in Putten en dat na de
gebeurtenissen van de razzia van 1 en 2 oktober 1944. Eindelijk was er een einde gekomen
aan een nachtmerrie die maar liefst vijf jaar geduurd had. Toch duurde het nog tot 5 mei
1945, na de Duitse capitulatie in Wageningen door generaal Blaskowitz, voordat heel
Nederland de bevrijding kon vieren.

Een paar dagen later werd er ook volop gefeest in Nijkerk toen de stad op 20 april 1945
bevrijd werd, na een paar chaotische laatste weken van de oorlog. Bij de voortdurende



beschietingen door het zware geschut van de Canadezen vanuit Barneveld, bij Het Ei, vielen
zeker 42 doden.

Over wat zich toen afspeelde in die eindfase van de oorlog en de onstuitbare opmars van de
Canadezen, geholpen door het lokale verzet, gaat de lezing van de Puttense historicus Evert
de Graaf.



